Wilrijk

De mens van hier feest als een gier
in je bokalen doen vissen salto’s
we hebben drie jaar lang

voor schildpadden gespaard
giraffen en geiten geteld

in je bossen achter de snelweg

We slingeren overal

knutselen konijnen

uit alle hoeken en hoeden

we lachen hoelahoep

met een reuzerat in het reuzenrad

Vlinders in de nachten
blauw en ongehoorzaam
bijna vliegen we

naar de maan

Van wensen weten we niets af

we dromen over

hete donder en trage bliksem

en veel blablabla

wacht we hebben nog een pluisje voor jou
anders heb je het koud
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