
Liefste Wilrijk

Als ik je op de wereldkaart zie
dan bloos je door mijn handen 
je bent het warme zuiden van je stad 
een Italiaans voorgerecht 

Ik graaf naar Keltische kelders en windmolens
wapper in de stokoude wind die alle verhalen kent
vind een onleesbaar weerbericht 
een skelet met daarin een gedicht

Dauw parelt in je parken
bruidswagens parkeren en bruidsparen poseren
je vijvers schrijven hun geloften uit

De helden van vandaag
zijn de standbeelden van morgen
op de markt zweeft een regenboog 
ik zeem er de ramen mee

Je grijs wordt groener
met dennenappels in de zakken adem ik
de lucht die je omringt 

Slapend wakkeren burgers 
hun voornemens aan
de maan glijdt over je viaduct
dit jaar heb je de kans om op te ruimen
het wankelen van gisteren
in te ruilen voor vonken

Carmien Michels & Max Greyson 

Dichters Carmien Michels en Max Greyson ontvingen 
tijdens de afgelopen editie van Wintervonk tientallen 
Wilrijkenaars in hun poëziewagon.
Ze verwerkten hun poëtische wensen tot dit eindresultaat. 
Een prachtig gedicht voor ons district.
(Naar een idee van het Wintervonkteam en Vonk & Zonen.)
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